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Naar aanleiding van de dood van de 17-jarige Lisa nemen fietsers deel 
aan de actie ‘De nacht is ook van ons’. Door heel het land werden 
soortgelijke tochten georganiseerd langs donkere plekken die als 
onveilig worden ervaren. Foto: ANP / Michel van Bergen



Gemeenschap van alles wat is
Lange tijd hebben we gedacht dat we in gescheiden werelden 
konden leven. Het kon met de ene groep goed gaan en met de 
andere slecht, zonder dat het geheel eronder zou lijden. Het kon 
met de natuur slecht gaan, maar dat had geen gevolgen voor de 
mensen. Maar het blijkt steeds duidelijker: dat klopt niet. We 
zijn een gemeenschap van alles en iedereen. Niets valt buiten de 
gemeenschap van God.
Maar leven in gemeenschap met allen en alles, kan dat wel? 
Betekent ‘gemeenschap’ niet per definitie dat sommigen er wel 
en anderen daar niet bij horen? Wat betekent het om telkens de 
grens die dreigt te ontstaan, over te gaan? Dat verkennen we in 
deze jaargang van Stad Gods. 

Verbondenheid als grondslag
Wie de krant openslaat of het journaal opzet, ziet wereldleiders 
over elkaar buitelen in hun drang naar macht en aanzien. Het 
wereldtoneel is een slagveld en ook in ons eigen land is het 
moeilijk voor politiek leiders om gezamenlijk de problemen van 
het land aan te pakken. Veel mensen hebben het gevoel dat de 
samenleving uit elkaar valt en de tegenstellingen in de wereld 
groeien. Tegelijkertijd wordt ook steeds duidelijker dat alles en 
iedereen met elkaar verbonden is. Voor ons geluk zijn we van 
elkaar afhankelijk en al onze problemen hangen met elkaar 
samen. De Bijbel verkondigt al dat alle schepselen op elkaar 
zijn aangewezen. De schepping is ten diepste een geheel van 
onderlinge betrokkenheid en daarmee is al het geschapene met 
elkaar verbonden. Onze gemeenschappelijkheid is fundamenteel. 
Wat betekent het om aan deze verbondenheid bij te dragen? Hoe 
leef je vanuit verbondenheid? Hoe geef je vorm aan verbinding?

Voorwoord

Bij het beeld in dit nummer: Gelukkig zijn er mensen die opkomen voor 
andere mensen, die zich bekommeren om iets groters dan hun eigen belang 
en daarvoor de straat op willen gaan. In deze Stad Gods drie voorbeelden 
daarvan. RM. Op de cover: Rode lijn demonstratie om de Nederlandse 
regering te vragen actie te ondernemen om Israël te laten stoppen met de 
oorlog in Gaza. Foto: ANP / Hollandse Hoogte / Sandra Uittenbogaart.
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Ha Mariella,

Ken je de app ‘The Sorority’? In het 
Vlaams heet hij de Zusterbond, wat ik zelf 
een hele mooie naam vind. Die naam laat 
zien hoe vrouwen een verbond aangaan 
om elkaar veilig te houden. Zo’n verbond 
is (helaas) maar al te nodig.

De app werkt zo: als je als vrouw ’s avonds 
over straat gaat en je komt in een 
bedreigende situatie dan druk je op de 
noodknop. Er gaat dan een oproep naar 
50 groepsleden die bij jou in de buurt zijn. 
Binnen een minuut zijn er vrouwen die 
je bellen of appen om je erdoorheen te 
helpen, de politie te bellen of je zelfs op te 
halen met een auto.

Het is natuurlijk te zot voor woorden dat 
zo’n app nodig is. Dat we in een wereld 
leven waarin we het gewoon zijn gaan 
vinden dat vrouwen op straat niet veilig 
zijn en dat elke acht dagen een vrouw 
vermoord wordt. Geweld tegen vrouwen 
is niet nieuw, ook in de Bijbel staan veel 
verhalen waarin vrouwen verkracht 
en vermoord worden (al slaan we die 
verhalen meestal over). 

Voor een veilige omgeving en voor het 
oplossen van problemen blijven we van 
elkaar afhankelijk, dat blijkt maar weer. 
Vrouwen, maar ook mannen moeten hier 

natuurlijk hun deel in doen. We kunnen 
niet alles alleen op eigen kracht, ook al 
lijkt dat in ons landje het hoogste ideaal. 
We zijn met elkaar verbonden, al is het 
dan niet meer in een kerkgebouw of kleine 
leefgemeenschap, maar heel modern via 
een app. 

Sociale media – en dan vooral wat BigTech 
ervan gemaakt heeft – zijn vaak niet echt 
sociaal. Toch is het hoopvol dat er ook 
technologie gemaakt wordt om elkaar 
te helpen en om mensen te vinden die 
er voor jou zijn, ook al kennen ze je niet 
persoonlijk. Ook dat is verbondenheid! 
Zoals ook Cruijff al zei: ‘Alleen kan je niks, 
je moet het samen doen.’

Zie jij voorbeelden hoe mensen op nieuwe 
manieren samen optrekken om iets goeds 
voor elkaar te krijgen?

Groetjes, Helene

We kunnen niet alles alleen 
op eigen kracht

Briefwisseling tussen  
Helene en MariellaOnderweg

Helene Timmers is geassocieerd lid van Casella.  
Ze werkt bij de provincie Utrecht en doet daarnaast  
onderzoek naar geestelijke zorg in de laatste levensfase.  
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Mariella Oberndorff is algemeen overste van de zusters Augustinessen 
van Sint Monica. Ze woont in klooster Casella.

Hoi Helene,

Nee, deze app ‘The Sorority’ ken ik niet! 
Het is zeker niet gewoon dat dit nodig 
is, maar helaas geven de feiten het wel 
aan. Je veilig weten in een groep dat is 
toch wat iedereen wil, zelfs als je niet alle 
leden kent. Echt wel bijzonder.
Of ik ook nieuwe initiatieven ken die 
mensen samenbrengt….? 
Jouw vraag plaatst me een beetje terug in 
de tijd: coronatijd. Wat was dat pijnlijk en 
moeilijk voor iedereen! ‘Verbinding’ was 
toen een woord met diepe betekenis. 
Iedereen snakte naar een of andere 
vorm van ‘samen’. Je zag hoe creatief en 
vindingrijk mensen toen waren, jong en 
oud, en iedereen hoopte dat dat ‘samen-
gevoel’ – na alles – voortaan altijd zo zou 
blijven. 
Maar helaas, ik zie er niet meer zoveel van 
terug… Of misschien op kleinere schaal 
toch?

Wij hebben er iets moois aan 
overgehouden! Iets wat mensen 
samenbrengt: tijdens coronatijd, 
maar ook nu nog, worden er vieringen 
uitgezonden via de Taizé-livestream. 
Iedere zaterdagavond kijken en vieren 
mensen over de hele wereld met elkaar! 
Ons kun je iedere zaterdagavond 
zien zitten in onze gebedsruimte. 

We projecteren deze viering - via pc 
en beamer - op de muur en…. als om 
20.30 uur de menigte voor ons begint te 
zingen, vallen ook wij in! We voelen ons 
verbonden met bekenden en heel veel 
onbekenden!
En dat is juist wat Taizé beoogt, plek 
van verbinding zijn over grenzen heen. 
Een plek die jonge mensen bemoedigt 
om ook als je weer thuis bent te zoeken 
naar verbinding. ‘Organiseer vieringen of 
bezoek ze en blijf elkaar vasthouden’, met 
deze boodschap wordt iedereen naar huis 
gestuurd! 

Ja en wat de Big Tech betreft: Wat zou 
het mooi zijn als AI eens een app zou 
ontwikkelen die mensen zou stimuleren 
niet meer tegenover, maar naast elkaar te 
gaan staan. Dat zou toch een vreugde zijn 
voor ons allemaal!!!

Lieve groet, Mariella

Iedereen snakte naar een of 
andere vorm van ‘samen’
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Aan de hand van citaten van Augustinus 
spreekt Stad Gods dit keer met Gideon en 
Irma Koning van de Dorothy gemeenschap 
in Amstelveen. Het resultaat is meer een 
gesprek dan een interview, een gesprek 
dat zelfs een persoonlijke belijdenis mag 
worden.

De Dorothy gemeenschap heeft zes 
kernleden die bewust kiezen om intensief 
samen te leven; elke dag samen eten en 
elke week bezig zijn met een gezamenlijk 
doel. Op de eerste plaats is dat het bieden 
van opvang aan mensen zonder papieren. 
Het tweede doel is het zich als groep 
inzetten voor duurzaamheid en de wereld. 
Samen, want zo maak je meer impact.

De Dorothy gemeenschap is geïnspireerd 
op de Catholic Worker beweging. Zij 
geven uiting aan het christelijk geloof met 
de nadruk op gastvrijheid en steun aan 
mensen aan de rand van de samenleving, 
maar ook door hun stem te laten horen 
tegen autoriteiten die niet naar deze 
mensen omkijken.

Citaat 1: God is het ook die de een aan 
de ander bindt, zonder dat altijd zo 
duidelijk is waarom.

‘G: Vooraf aan het wonen in deze 
samenstelling hebben we een intensief 
traject afgelegd van kennismaken. Als 
kernteam hebben we zo heel bewust 
gekozen voor het leven met elkaar, met 
een gezamenlijke visie. Ik ervaar Gods 
hand in onze ontmoetingen. Door met 
elkaar in huis te wonen ontstaan er mooie 
dingen. Maar het sterkste zie ik het in 
de gasten die bij ons komen wonen. Die 
zijn om allerlei redenen naar Nederland 
gekomen. Vaak niet eens wetende, toen 
ze thuis vertrokken, dat ze in Nederland 
terecht zouden komen, laat staan dat ze 
in de buurt van Amsterdam in het Dorothy 
huis terecht zouden komen. Hoe die weg 
gelopen is, is al zo wonderbaarlijk. Als 
ik ons dan samen aan tafel zie zitten en 
we de maaltijd delen, voel ik daarin Gods 
hand. 

I: Er zijn verschillende hulporganisaties 
die van ons bestaan weten. Het huis 
was nog maar net af toen we al vele 
verschillende aanvragen kregen voor 
de gastenkamers. Als er nu een plek 
vrijkomt dan mailen we de verschillende 
organisaties, waarna we kijken wie het 
beste aansluit bij onze huidige groep. 
Het voelt vaak alsof het zo moet zijn. 

Nikki Mousset 
Foto: Roelant Meijer

In gesprek met
Gideon en Irma Koning 
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God heeft er ook zeker een rol in dat 
mensen op de juiste plekken komen en dat 
iedereen die we hier geen kamer kunnen 
bieden ook zijn weg mag vinden. 

G: We zijn niet alleen een gemeenschap 
met de mensen die hier in huis wonen, 
maar proberen ook verbonden te zijn 
met de omgeving; de buurt, de kerken. 
We dragen graag uit dat je hier kunt 
aankloppen voor hulp, gezelligheid of 
inspiratie en dat zorgt voor een groeiende 
gemeenschap van mensen die betrokken 
zijn bij het werk dat we hier doen. Een heel 
gemêleerd gezelschap, waarvan ik vaak 
denk “wauw, hoe heeft God deze mensen 
op ons pad gebracht?”’

Citaat 2: In deze warme verbondenheid 
groeit onze wijsheid, krijgen we meer 
inzicht in onze ziel, in anderen en 
misschien wel in God zelf.

‘I: Ik ervaar de hele dag de warme kant 
van de gemeenschap; gezelligheid en 
steun hebben aan elkaar, maar ook de 
schurende kant; je bent anders en staat 
niet overal hetzelfde in. Het is echt een 
spiegel die voorgehouden wordt van 
je eigen gedrag en denkwijzen: is mijn 
manier wel goed of kan ik het beter anders 
doen? 

G: Het is zeker confronterend als je met 
anderen in een huis woont en dan je 
gedrag weerspiegeld ziet in de ander. Soms 
door kritiek of soms ook doordat ik zelf 
gefrustreerd raak om wat iemand doet en 
dan ’s avonds in bed lig en denk: hoe vaak 
doe ik dat zelf niet eigenlijk? Dat is denk ik 
heel gezond voor een mens, juist om die 
oefening, maar ook intensief. 

I: Als kernteam hebben we eens in de zes 
weken een coach op bezoek, juist voor 
dit groepsproces. We werken en leven 
samen en willen dat dat goed blijft gaan. 
Zo kunnen we de dingen die spanning 
opleveren bij de wortel aanpakken voordat 
het een probleem wordt. 

G: Een van de onderwerpen was eens 
‘Wordt je inzet voor de gemeenschap 
wel genoeg gewaardeerd?’ We kwamen 
erachter dat niet iedereen waardering 
op dezelfde manier uit en dat de manier 
waarop we waardering verwachten 
ook heel verschillend is. Ik kan nog zo 
lovend zijn over iemand, het kan toch niet 
aankomen omdat het niet zijn of haar 
manier van ontvangen is. 

I: Het is goed voor ons als gemeenschap 
om dit samen te delen, maar daar groei ik 
als persoon ook van. 

Hoe die weg gelopen is, is 
al zo wonderbaarlijk
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G: Het zou ons als maatschappij denk ik 
heel goed doen als wij hier allemaal meer 
mee zouden oefenen omdat je anders naar 
elkaar leert kijken.’

Citaat 3: Niemand moet uit zijn op eigen 
voordeel. Doe alles ten dienste van de 
gemeenschap, en doe het met meer ijver 
en zorg dan wanneer ieder voor zichzelf 
en voor zijn eigen belang zou werken. 
Dan maak je als mens vooruitgang.

‘G: Als ik voor de gemeenschap aan 
het werk ben, aan het koken of aan het 
schoonmaken, dan besef ik dat ik dit niet 
alleen voor mezelf doe. Dat geeft me 
motivatie om het zorgvuldiger en beter te 
willen doen dan wanneer ik het alleen maar 
voor mezelf zou doen. Ik merk dat als ik 
naar onze gasten kijk, die er niet bewust 
voor kiezen om in een gemeenschapshuis 
te wonen, ik niet van hen verwacht of 
verlang dat ze net als wij een extra stap 
zetten. Die hebben al zo veel te verduren 

en zijn zo hard aan het knokken in deze 
maatschappij dat ik niet denk dat zij een 
beter mens worden als ze hier in huis voor 
de grote groep meer zouden doen. 

I: Iedereen in huis krijgt een 
schoonmaaktaak en kookbeurt, of je nou 
kernteam bent of gast. Dat maakt ons 
gelijkwaardig. Wij willen ons inzetten voor 
de gemeenschap en maken daar bewust 
extra tijd voor. Voor onze huisgenoten 
komt eerst dat ze goed voor zichzelf 
moeten zorgen. De tijd nemen om bij te 
komen om dan langzaam een plan voor de 
toekomst te maken. Dat mag hun focus 
zijn. Tegelijkertijd doen velen zo vaak iets 
voor de gemeenschap.’

Wat zouden jullie nog willen meegeven 
aan de lezers van Stads Gods?
‘Je hoeft niet in een woongroep of 
gemeenschap te wonen om met onze 
manier van leven in aanraking te komen. 
Klop eens aan of ga eens langs bij een 
leefgemeenschap bij jou in de buurt. 
De gemeenschap is vaak groter dan de 
mensen die er wonen en je kunt ook 
betrokken raken van een afstand door 
regelmatig langs te gaan.’

Voor onze huisgenoten 
komt eerst dat ze goed voor 
zichzelf moeten zorgen
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Kijk maar. Wat zie je?

 Lange tijd werd gedacht dat bomen met elkaar 
communiceren en op wortelniveau verbonden zijn. Een 

netwerk, een zogenaamd ‘wood wide web’, dat zou aantonen 
dat bomen intelligente wezens zijn, die via een ondergronds 

schimmelnetwerk boodschappen en hulpstoffen uitwisselen. 
Volgens de meest recente wetenschappelijke inzichten klopt 

dat beeld echter niet helemaal.

Toch wil ik dit verhaal niet zomaar afschrijven. Want bomen 
communiceren wel degelijk. Misschien niet onderling zoals 

wij dachten, maar wel met ons. 

Toen ik vorig jaar door de stad liep, zag ik een prachtig 
kleurenspel van bladeren: bomen die zich opmaakten voor de 
winter. En midden in dat bladerdak verscheen een hart, alsof 

de bomen me uitnodigden om anders te kijken. Zie jij het ook? 

In de Hebreeuwse Bijbel bidt koning Salomo om een 
opmerkzaam hart, om recht te kunnen doen en het goede van 
het kwade te onderscheiden. Wat zouden wij ervaren als we 
met een opmerkzaam hart zouden kijken, voelen en denken?

Rachelle van Andel is predikant van Vrijburg Amsterdam.  
Voorheen werkte ze als studentenpastor in Eindhoven en Maastricht. 

Ze liep stage in klooster Casella. 

Bidden 
met je ogen open

Rachelle van Andel
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Ruim vijfhonderd mensen demonstreren op de dijk bij  
Holwerd tegen de gaswinning door Shell in de Waddenzee. 
Foto: ANP / Hollandse Hoogte / Anton Kappers



Men ‘doodt … ons de hele dag door; 
wij worden behandeld als schapen 
voor de slacht’, citeert de apostel 
Paulus Psalm 44 (vers 23). Daar voegt 
hij in zijn brief aan de Romeinen (8,37) 
direct aan toe: ‘Maar over dit alles 
zegevieren wij glansrijk, dankzij Hem 
die ons heeft liefgehad.’ In Jezus is 
God liefdevol bij ons, wat ons ook 
overkomt, en wordt zelfs de dood tot 
een toegang tot het volle leven. Paulus 
is ervan overtuigd dat ‘noch de dood 
noch het leven, noch engelen noch 
machten, noch wat is noch wat komt, 
geen macht in den hoge of in de diepte, 
noch enig ander schepsel’ ons van 
deze liefde kan scheiden. 

Voor deze onverbrekelijke liefde bestaat 
een symbool waarvan tot het midden 
van de twintigste eeuw in katholieke 
kring vrijwel overal een afbeelding te 
vinden was: het Heilig Hart van Jezus. 
Een beeld van Jezus met een open zijde, 
waarin een van liefde brandend en met 
alles en allen meelijdend hart zichtbaar 
was. In de jaren zestig van de vorige 
eeuw raakte dit in onze streken steeds 
meer in onbruik. Sentimentele kitsch, zo 
werd geoordeeld. 

Brandend hart 
In andere delen van de wereld was dat 
anders. De Argentijnse paus Franciscus, 
die aan het geloof van het volk een diepe 
wijsheid toekende, schreef in aansluiting 
op het daar levende volksgeloof in 
oktober vorig jaar een encycliek over het 
Heilig Hart van Jezus. De titel van dit 
rondschrijven is ontleend aan het citaat 
van Paulus dat hierboven staat: ‘Hij heeft 
ons liefgehad.’ In het Latijn: Dilexit nos. 
De liefde die God in Jezus voor mensen 
toont, is volgens paus Franciscus de 
kern van het evangelie. Daar is weinig 
kitscherigs of sentimenteels aan. 

Dat Jezus’ barmhartigheid voor zieken en 
uitgeslotenen de liefde van God voor de 
wereld uitdrukt, maakt duidelijk dat deze 
wereld geen onverschillige machine is en 
het lijden van mensen niet iets dat er nu 
eenmaal bij hoort. Wij mensen mogen 
soms – te vaak! – onverschillig staan 

Niets kan ons scheiden van de 
liefde van God (Romeinen 8,39)
Erik Borgman

Iedereen en alles gaat  
God aan het hart
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tegenover het lijden van anderen, dat 
geldt voor God zeker niet. De wereld komt 
voort uit Gods liefde en wordt gedragen 
door Gods bewogenheid en zorg. Velen 
hebben tegenwoordig het gevoel er niet 
toe te doen, maar iedereen en alles gaat 
God aan het hart. Wat God tegen Mozes 
zegt vanuit de brandende doornstruik, 
geldt voor iedereen en alles: ‘Ik heb de 
ellende van mijn volk in Egypte gezien, de 
jammerklachten over hun onderdrukkers 
gehoord; Ik ken hun lijden’ (Exodus 3,7). 

Jezus caritas 
Paus Franciscus verwijst in Dilexit nos 
naar Charles de Foucauld (1858-1916), 
die op 15 mei 2022 heilig is verklaard. De 
Foucauld nam zijn voorbeeld aan Jezus 
caritas, Jezus die geheel en al zichzelf 
gevende liefde is. Hij zou na tal van 
omzwervingen uiteindelijk als kluizenaar 
in de woestijn van Algerije gaan leven. 
Boven het altaar in zijn kapel schilderde 
hij een eenvoudige Jezusfiguur met een 
rood hart en daarop een kruis. Datzelfde 
hart-met-kruis naaide hij op zijn eigen 
habijt. Hij noteerde als gebed in zijn 
dagboek: ‘Laat het Hart van Jezus in mij 
leven, zodat niet langer ik leef, maar het 
Hart van Jezus.’ Diep verbonden met de 
pijn van de wereld en haar hunkering naar 
verlossing. 

Het is van fundamentele betekenis dat 
er mensen zijn die met Gods ogen naar 
de wereld kijken en er met het hart van 
Jezus ten diepste door worden geraakt. 
Pas geleden zag op internet een beeldje 
van Jezus die in een boeddhistische 
meditatiehouding zat, maar ook zijn 
brandende en lijdende hart was zichtbaar. 
Mooi vond ik het beeldje niet, maar 
het verbeeldde wel aansprekend wat 
meditatie en contemplatie in christelijke 
zin volgens mij zijn. In liefdevol medeleven 
‘de wereld zien in God en God in de 
wereld’, zoals de mysticus Meister Eckhart 
(ong. 1260-1326) het formuleerde.
 

Erik Borgman is lekendominicaan en emeritus-
hoogleraar theologie. Hij is sinds 1999 vaste 
medewerker van Stad Gods.

De wereld zien in God en 
God in de wereld
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Augustinus

bewerkt en ingekort door Ingrid van Neer-Bruggink 

Er is niemand die niet bemint.
Kies uit wat je moet beminnen.
Maar hoe kunnen we uitkiezen
als we niet eerst worden uitgekozen?
We kunnen toch niet liefhebben
als we niet eerst worden liefgehad?
Johannes zegt: ‘Wij hebben God lief,
omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.’
Wie heeft wie lief ?
De mensen God,
stervelingen de Onsterfelijke,
zondaars de Rechtvaardige,
breekbaren de Onbreekbare,
maaksels de Maker. 
Hij heeft zichzelf aan ons gegeven
opdat wij door Hem anderen liefhebben.
Die liefde van God is in ons hart
uitgegoten door de Heilige Geest.

Augustinus, preek 34,2 
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Ieke van Dam is een nieuwsgierige verhalenverteller. Als theaterdocent en universitair 
onderzoeker houdt ze zich bezig met diversiteit, sociale gerechtigheid en hoop.  
Ze woont in de woongemeenschap Ki Tov, en komt graag bij de zusters aan de Waterstraat.

Laatst stond ik ongeduldig met mijn fiets voor een rood stoplicht op de oude 
ringweg van Utrecht. Ik had haast - alweer nét te laat vertrokken. Plotseling 
schoot er een kleine dame onhandig voorbij, de weg op. Ze ontweek rakelings 
een langsrazende auto en kwam tot stilstand op de vluchtheuvel. 

Ik stak voorzichtig over. ‘Gaat het?’ Ze begreep me, maar sprak weinig Nederlands. 
Ze pakte mijn hand en drukte die tegen haar borst. Ik voelde haar hart tekeergaan. 
‘Pfoe… ja… dat is schrikken…’. Ze was de controle over haar fiets verloren. 

Meestal zit ik op de fiets met mijn koptelefoon op. Ik luister, gedreven door een 
honger naar kennis, zo veel mogelijk podcasts en luisterboeken. Zo leer ik hoe 
anderen de wereld beleven en ik geloof dat we elkaar daardoor beter kunnen 
begrijpen. Maar die ochtend had ik geen tijd om iets luisterbaars uit te zoeken - 
en daardoor hoorde ik haar roep. 

Midden op de vluchtheuvel begonnen we samen in en uit te ademen. Zo kwam 
ze tot bedaren. Toen ze gekalmeerd was, liet ze m’n hand los en keek ze me goed 
aan. ‘Dankjewel.’

Na afloop dacht ik: Best gek dat ik zo vaak een koptelefoon opzet, als ik juist 
verbinding zoek. Kennis is niet de enige route tot betrokkenheid. Het dagelijkse 
appèl van de Ander is misschien nog wel belangrijker. Dus de volgende keer laat 
ik mijn koptelefoon bewust weer thuis.

Alledaags pelgrimeren

Een geluk bij nét geen ongeluk 
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Wat speelt  
er in De Spil

Terwijl ik mijmerde over het thema 
‘verbondenheid’, dacht ik terug aan een 
jongerenretraite die ik recent mocht 
begeleiden. Een week of zes voor het 
betreffende weekend belde Janneke*. 
Ze vertelde dat ze eenzaam is. Op een 
online platform had iemand haar een 
retraite geadviseerd. Ze vroeg mij hoe 
een retraite bij de Spil eruitzag en of 
ze iets van verbinding kon verwachten. 
Ik vond het een spannende vraag; dat 
laatste durfde ik niet te garanderen. 
Na een uitvoerige uitleg van mijn 
kant hingen we op. Een aantal weken 
verstreken waarbij ik de mail goed in 
de gaten hield om te zien of ze zich zou 
opgeven. 

Drie dagen voor aanvang kwam haar 
aanmelding binnen. Tijdens de retraite 
zag ik Janneke soms aanhaken bij 
gesprekken maar ook op zichzelf zijn. 
Aan het eind van het weekend deelden 
de deelnemers op haar verzoek met 
elkaar wat ze mee naar huis namen. 
Janneke zei het volgende: ‘Wat was 
het goed om hier samen te zijn. Toen ik 
aankwam en jullie allemaal zag, moest 
ik wel even slikken. Wat een hoop 
verschillende mensen. Maar we werden 
een groep. En,’ zei ze: ‘ik heb geleerd 
dat je, ook als je niet in gesprek bent, 
je toch verbonden kunt voelen.’

*fictieve naam

Carien Eijgenraam is coördinator jongeren 
van De Spil, een oecumenische gemeen
schap die al 30 jaar retraites ‘tussen herberg
en klooster’ faciliteert. In 2023 begon 
De Spil een retraitecentrum in Hilversum 
op de plek die voorheen Casella was.
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Waar stilte spreekt:  
lessen uit de Pyreneeën

Petersbos in Brussel is een wijk die 
in de Belgische media vaak negatief 
in beeld wordt gebracht vanwege 
(drugsgerelateerd) geweld en 
criminaliteit. Veel jongeren groeien er op 
in maatschappelijk kwetsbare situaties. 
D’Broej organiseert ‘ruptures’ (Frans voor 
breuk) om deze jongeren ruimte te bieden 
waarin ze letterlijk en figuurlijk afstand 
kunnen nemen van hun dagelijkse context. 
Door de mentale en fysieke uitdaging van 
de bergtochten in de Pyreneeën worden de 
jongeren gestimuleerd om te beseffen dat 
afkomst niet hoeft te beperken, maar dat er 
altijd nieuwe mogelijkheden openliggen en 
ze tot zoveel meer in staat zijn dan ze zelf 
(durven) denken. 
Jongerenwerker Khalid schakelde Axcent, 
waar ik projectmedewerker ben, in om 
een levensbeschouwelijke en spirituele 
verdieping toe te voegen. Tijdens de 
verschillende samenkomsten, een 
inleefreis naar Andalusië en uiteindelijk de 
rupture, wordt er bewust ruimte gecreëerd 
voor dialoog tussen verschillende 
levensbeschouwingen. Hierdoor leren 
jongeren meer over ‘de ander’, maar ook 
over zichzelf en hun relatie tot die ander.

De reis naar de Pyreneeën was het 
symbolische hoogtepunt. In de 

aanwezigheid van het prachtige landschap 
en de afwezigheid van notificaties en 
andere prikkels, viel de gejaagdheid van 
de stad snel van ons af. De breuk met het 
alledaagse, die ons losmaakte van wat 
we dachten te moeten vasthouden, werd 
onmiddellijk voelbaar. De indrukwekkende 
landschappen lieten ons klein en nietig 
voelen, maar nodigden tegelijk uit om 
grootser te denken.

Te midden van al die indrukken was er één 
ervaring die me persoonlijk diep raakte. 
Tijdens een middagpauze brak het moment 
van het gebed aan. Terwijl enkele jongeren 
begonnen te bidden, namen de anderen 
de tijd om stil te vallen, te mijmeren of te 
mediteren. 
De schoonheid lag voor mij in de stille 
vanzelfsprekendheid van het moment. 
Als projectmedewerker ben ik vaak 
geneigd een draaiboek klaar te hebben 
met methodes om dialoog op gang te 
brengen, om mensen te laten praten met 
elkaar. Ik had de neiging om dialoog te 
zien als een uitwisselingen van woorden, 
waarbij gedachten en gevoelens in 
bewoordingen moesten worden omgezet. 
Maar nu besefte ik: dialoog is méér. 
Het schuilt ook in de stilte, een gedeeld 
moment zonder woorden of afspraken, 

Gastschrijver: Ellen van Gelder 
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waarin plaats is voor verschillende 
manieren van betekenis geven, zonder 
concurrentie of tegenstelling. Voor mij 
was het een prachtig voorbeeld van hoe 
levensbeschouwingen samen kunnen 
bestaan, zonder hun eigenheid te 
verliezen. Dat ze elkaar niet uitsluiten maar 
de beleving net rijker en krachtiger maken 
wanneer ze samenkomen.

Wat we in de Pyreneeën beleefden, 
was meer dan een bijzondere reis. Het 
was een tastbaar bewijs dat dialoog 
over levensbeschouwelijke grenzen 
heen mogelijk én verrijkend is. In een 
samenleving die ons nog zo vaak verdeelt, 
lieten wij zien dat verschillen ook bruggen 
kunnen zijn.
Ik ben me bewust dat we elkaar misschien 
nooit volledig zullen begrijpen, maar dat 
ontslaat ons niet van de plicht te blijven 
proberen. En zelfs dan nog: we hoeven 
elkaar niet volledig te begrijpen om begrip 
en empathie te hebben voor elkaar. Want 
tijdens de reis beseften we dat we niet 
enkel horen bij mensen die op ons lijken of 
waar we het mee eens zijn, maar dat we 
deel uitmaken van een groter geheel: van 
elkaar, van de natuur, van alles wat is.
De uitdaging ligt erin dat besef mee te 
nemen naar onze alledaagse context, naar 

Ellen van Gelder is geboren in 1997 en 
opgeleid tot sociaal werker en filosoof. 
In 2022 kreeg zij de kans om deze twee 
opleidingsdomeinen te combineren 
als projectmedewerker voor Axcent 
vzw, een Brusselse organisatie 
die interlevensbeschouwelijke 
dialoog stimuleert in scholen, met 
nieuwkomers en in het jeugdwerk.

onze steden, wijken en gemeenschappen 
waar we allemaal deel van uitmaken. Om 
open te blijven staan voor de ander, ook 
als die anders denkt, gelooft of leeft. Om 
telkens opnieuw de moed te vinden de 
grens van het vertrouwde over te steken. 
Het is in die zoektocht dat we mens worden 
– mét en door elkaar. Alleen zo groeit er 
een gemeenschap waarin iedereen zich 
gezien weet.

Dialoog schuilt ook in een 
gedeeld moment zonder 
woorden of afspraken
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Ondersteun Villa Vrede
door Jaap Meeuwsen

Sunday heeft het contact met de werkelijkheid verloren. Hij 
heeft veel geweld meegemaakt, dat heeft er toe geleid dat hij 
constant hallucineert. Het is een coping mechanisme om zijn 
herinneringen weg te drukken. Zijn wereld bestaat uit demonen, 
geesten, tovenaars en zwarte magie. Hij denkt dat hij door zijn 
bovennatuurlijke krachten andere mensen of dieren kan sturen 
en kan bepalen wat hen overkomt. Hij ziet sterke symboliek in 
kleuren en drukt zijn innerlijk uit in zijn kleding: zwart, rood, 
wit, alles heeft betekenis. Hij heeft een zuiver oog voor goed en 
kwaad en kan hier star voor blijven staan. Hij is enorm loyaal als 
hij zich met je verbonden heeft, maar voelt hij zich niet met je 
verbonden, kun je niets met hem. Hij luistert niet en geeft geen 
antwoord. Hij heeft eigenlijk zorg nodig, 24 uur per dag. Zorg die 
niet beschikbaar is. Maar hij heeft veel respect van bezoekers. 
Ze lachen vriendelijk naar hem en ze geven hem de ruimte om 
zijn wonderlijke verhalen te vertellen. Ze begrijpen: Sunday 
keert niet weer terug naar deze wereld.

Maak uw gift over op:  
NL76 INGB 0003824429
ten name van  
Zusters Augustinessen  
o.v.v. Villa Vrede

Doneer aan  
Villa Vrede

Villa Vrede is een inloop- 
en activiteitencentrum 
in Utrecht voor mensen 
zonder verblijfspapieren, 
z.g. ongedocumenteerde 
mensen. In Nederland zijn 
duizenden mensen zonder 
papieren, die veelal een 
marginaal bestaan hebben. 
Villa Vrede is een veilige 
plek, waar ze zichzelf  
mogen zijn en een zinvolle 
dagbesteding krijgen.  
Wij geven Nederlandse les, 
cursussen en activiteiten. 
Per jaar ontvangen we zo’n 
honderd nieuwe bezoekers, 
uit 24 verschillende landen. 
Villa Vrede is vijf dagen in 
de week open.
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Gevonden voorwerp
Marie Hansen-Couturier

Deze ‘regenboogstola’ is ontworpen 
en gemaakt door Gerda Groenevelt. 
Ik kreeg de stola bij mijn intrede als 
predikante cadeau van mijn ouders.  
Op de stola zie je allerlei figuren: oude en 
jonge mensen, homo- en heterostellen, 
singles, etc. Zij richten zich op God 
(gesymboliseerd in het Taizé-kruis, 
rechtsboven) en worden gezegend 
(gesymboliseerd door de vredesduif, 
linksboven). Bij mijn intrede werd de 
stola mij door twee gemeenteleden 
omgehangen, terwijl ik met mijn rug 
naar de gemeente stond. Toen ik mij 
omdraaide, met stola en al, begon 
iedereen ter verwelkoming te klappen – 
een heel ontroerend moment. De stola 
symboliseert voor mij een kernpunt van 
mijn geloof: dat iedereen welkom is bij 
God, gekend en gezien zoals hij/zij/die is. 
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Samengesteld door zr. Marie Madeleine Maas en zr. Anne Nij Bijvank

Kloosterpost 

Er zijn geen woorden voor
In augustus waren er in Utrecht 
verschillende demonstraties die ieder 
op eigen wijze uiting gaven aan hun 
verbijstering tegen het leed in Gaza. 
De meest aangrijpende vond ik de 28.000 
kinderschoentjes op het Vredenburg. 
De Stichting Planteenolijfboom had het 
georganiseerd. Bekende Nederlanders lazen 
de namen voor van 28.000 omgekomen 
kinderen in Gaza en van de persfotografen. 
Je vraagt je steeds af: Kunnen we nu 
helemaal niets doen? Ja, we nemen hen 
ieder dag mee in ons gebed... maar is dat 
genoeg? Genoeg is het nooit! Ja, natuurlijk, 
vrede om je heen bewerken, mensen niet 
kwetsen, dat kost moeite, soms. Is dat 
dan genoeg? Ik wist niets anders te doen 
dan een poos bij die schoentjes te blijven 
staan. Het is heel confronterend. In stilte 
op een rumoerig Vredenburg kijken naar die 
schoentjes... (MM)

Augustinusfeest
Jaarlijks vieren wij, zusters Augustinessen, 
eind augustus het hoogfeest van onze 
grote inspirator en voorbeeld: de Heilige 
Augustinus. Voor ons een van de grootste 
feesten van het jaar. Dit jaar was het heel 
bijzonder, een uniek gebeuren in onze 
geschiedenis! We vierden het feest samen 
met onze augustijnse medebroeders, de 
paters augustijnen. Van de elf in Nederland 
gevestigde paters, kwamen er negen naar 
Utrecht. We begonnen de dag met een 
feestelijke Eucharistieviering voorgegaan 
door de provinciaal. In zijn overweging 
haalde hij aan dat het Augustinusfeest 
gevierd moet worden als Pasen! Toen alles 
verloren leek was er een handjevol mannen 
en vrouwen die bleven geloven en hopen. 
Ook nu is ons groepje klein maar we zijn 
er, dankbaar, als pelgrims van hoop. Na de 
viering genoten we samen van een kopje 
koffie en van de ontmoeting en vervolgens 
hadden we een heerlijk diner. Het was 
zonder meer een geslaagde dag, voor 
herhaling vatbaar. (ANB) 
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Samengesteld door zr. Marie Madeleine Maas en zr. Anne Nij Bijvank
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Uitgever:
Zusters Augustinessen van Sint-Monica
Klooster Casella
Postadres: Waterstraat 2
3511 BW Utrecht
Telefoon klooster Utrecht 030 - 2332541
E-mail administratie:  
maandblad@zustersaugustinessen.nl
www.zustersaugustinessen.nl
www.casella.nl

Voor de privacyverklaring van de zusters 
augustinessen verwijzen we u naar:
www.zustersaugustinessen.nl/privacyverklaring

Doel: Met Stad Gods willen wij mensen betrekken 
bij wat ons inspireert. Stad Gods wordt gelezen 
door mensen die ons een warm hart toedragen 
en/of belangstelling hebben voor de Augustijnse 
spiritualiteit. Via Stad Gods zijn en blijven zij 
verbonden met ons en het gedachtengoed van 
onze gemeenschap. 

Hoofd- en eindredactie:
Hoofdredactie: Marie Madeleine Maas
Eindredactie: Milou de With 

Ontwerp en beeldredactie:  
Tegenwind grafisch ontwerpbureau, Roelant Meijer

Opmaak en druk: De Toekomst Hilversum

Redactiesecretariaat: Evelien Ouwehand

Redactie: Rachelle van Andel, Erik Borgman, 
Anne Nij Bijvank, Nikki Mousset, Lieke Weima

Aan dit nummer werkten mee:  
Anja den Bok, Ieke van Dam, Carien Eijgenraam,  
Ellen van Gelder, Marie Hansen-Couturier, 
Jaap Meeuwsen, Ingrid van Neer-Bruggink, 
Mariella Oberndorff, Helene Timmers 

Beeld: Rachelle van Andel (p.10), ANP/Michel 
van Bergen (p.2), ANP/Hollandse Hoogte/ Anton 
Kappers (p.12), ANP/Hollandse Hoogte/Sandra 
Uittenbogaart (cover), Anja den Bok (p.21,24), 
Jeroen van Bruggen (p.17), Andrew Eijgenraam 
(p.17), Margreet Jenezon (p.20), Roelant Meijer 
(p.4,5,6,16), Nazrina Rodjan (p.15)

Vriend worden en dit blad ontvangen?
Stad Gods verschijnt vijfmaal per jaar, in een 
oplage van 5.000 per editie.
Vrienden van de zusters augustinessen die 
ondersteunen met minimaal €10,00 per jaar, 
ontvangen Stad Gods automatisch. Als u dit 
blad ook wilt gaan lezen, maak genoemd bedrag 
dan over op NL76 INGB 0003 8244 29 ten name 
van Administratie tijdschrift Stad Gods Utrecht, 
onder vermelding van ‘Nieuwe lezer’, straat + 
huisnummer, postcode en plaats.
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Zuster Christophora 
Toirkens

Eindhoven 31 augustus 1932
Bosch en Duin 17 september 2025

Christophora, Mia voor haar familie, was 
de oudste uit een gezin van vijf, katholiek 
en van jongsaf kerkbetrokken. Haar vader 
had een winkel en smederij. Na haar 
middelbare school werkte Christophora bij 
de Rotterdamse bank. Ze maakte al vroeg 
kennis met de augustinessen door de Stad 
Gods, augustijnen die over de vloer kwamen 
en een vurig betoog van Pater van Nuenen. 
In haar vrije tijd was zij betrokken bij de 
scouting en Het Labrehuis, een opvang voor 
thuisloze mannen. Chistophora heeft veel 
kloosters bezocht voor ze in 1954 intrad bij de 
augustinessen. Haar naam: Christophora, heeft 
ze altijd met liefde gedragen. Ze woonde in 
verschillende huizen en was echt een manusje 
van alles. Haar hoofdtaken waren huisbezoek, 
loterij meisjesstad en de vakantiehuisjes in 
Hilversum. De laatste twee jaar is zij verzorgd 
in de Wijngaard. Het vergeten en de verwarring 
waren te groot geworden. ‘Het dragen van 
Christus was soms een heel gesjouw,’ zoals 
ze zelf zegt, ‘maar heeft ook heel veel vreugde 
gebracht.’ Het gesjouw is ten einde gekomen, 
dat de vreugde volkomen mag zijn.  

In memoriam



Marie is nu 34 jaar en predikante in Tiel. 
Toen ze nog studeerde en verbonden was 
aan de Oecumenische Janskerkgemeente in 
Utrecht, ging ze met een groep studenten 
voor het eerst een weekend naar Casella. 
Dat bezoek liet een diepe indruk achter. 
Midden in de bossen ontdekte ze een plek 
van stilte en rust, maar ook van warmte en 
gastvrijheid. 

De hartelijkheid van de zusters raakte 
haar: ‘Ik voelde me daar echt gezien.’ Het 
werd een plek waar ze steeds opnieuw 
naar terugkeerde, ook voor individuele 
verblijven: ‘Bij Casella heb ik gestudeerd 
en gemediteerd, mensen én stilte ontmoet 
– en steeds weer werd dit omlijst door de 
liefdevolle gastvrijheid van de zusters.’ De 
verbondenheid met de zusters blijft, ook 
nu Casella in Hilversum niet meer in deze 
vorm bestaat. Marie vindt het fijn om deze 
verbondenheid te onderhouden door voor 
Stad Gods te schrijven: ‘Sinds een aantal 
jaren schrijf ik voor de rubriek ‘Gevonden 
Voorwerp’, waarbij steeds een ander 
voorwerp centraal staat dat op de een of 
andere manier belangrijk is voor de zusters. 
Ik leer daar zelf elke keer weer veel van en 
geniet van de verhalen die ik in dit verband 
mag horen.’

Op de koffie met
Marie Hansen-
Couturier
Tekst en foto: Anja den Bok
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